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Ik merk dat ik wat ingedut ben geraakt in de winter en dat ik
een - spreekwoordelijke - trap onder m'n bips nodig heb om op
stap te gaan met mijn camera. Hierbij wat tips om jezelf weer
op te laden en je verder te ontwikkelen als fotograaf. 



Tip 1: Ga op pad met een fotomaatje! Dat geeft een stok achter
de deur en je stimuleert elkaar om creatiever te worden en
anders te gaan kijken. 

Je kunt bijvoorbeeld lid worden van Fotoclub Amstelveen of van
een club bij jou in de buurt en op die manier andere fotografen
ontmoeten. De bijeenkomsten zijn afwisselend en laten je
kennismaken met diverse takken van fotografie. 

Op Facebook heb je een groep 'Fotomaatjes' waar je mensen
kunt ontmoeten bij jou in de buurt om samen mee te gaan
fotograferen. 



Tip 2: De Fotobond heeft ook veel te bieden. Er zijn diverse
wedstrijden die je aanzetten om eens buiten je eigen
comfortzone te treden (ik zou anders niet zo snel bij een
tatoeëerder hebben aangeklopt).

Je kunt ook je foto's middels een online meeting laten reviewen
door een ervaren fotograaf. Heel leerzaam om een second
opinion te krijgen van iemand die gespecialiseerd is in een
vorm van fotografie die je niet vaak beoefent. 



Tip 3: Begin een fotoproject of -serie. Deze hoeft niet binnen
een paar weken af te zijn; je kunt er gerust een jaar over doen.
Je blijft zo alert op interessante situaties die binnen je thema
passen.

Het komt er in de praktijk op neer dat je vaak foto's maakt met
de smartphone, omdat deze situaties vaak plaatsvinden als je je
échte fototoestel niet bij je hebt. Reden te meer om bij de
aankoop van een nieuwe telefoon te kiezen voor eentje met een
goede camera erin. Ik laat me zelf het liefst informeren bij
Coolblue. 

Mijn project is: dieren in de stad. Grappig om de interactie
tussen mens en dier vast te leggen. Of om te laten zien hoe
goed dieren integreren. 



Tip 4: Volg een workshop. Zelf heb ik bijvoorbeeld onlangs een
workshop smartphone fotografie en avondfotografie gevolgd
om extra tips te krijgen speciaal voor deze vormen van
fotografie. Hierdoor kan ik jullie hierin verder opleiden. Laat
maar weten of je interesse hebt!

Wat trouwens ook aan aanvulling is: een schildercursus. Hierin
leer je o.a. goed kijken naar licht en compositie. En dat zal je
ook een betere fotograaf maken. 



Veel plezier met fotograferen!
Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag. 


